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Agenda 

23 dec. t/m 3 januari 
Dinsdag 7 janauri 
Woensdag 8 januari 
Donderdag 9 januari  

Kerstvakantie 
Judo-les voor groep 4 tot en met 8 
Luizen pluizen 
Judo-les groep 2 en 3 

 

 
 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd 
en  

een fijne dag! 

20 december 
21 december 
24 december 
 
28 december 
29 december 
3 januari 
9 januari 

Wahan 
Danih 
Quinn 
Jasvika 
Chloe 
Amber 
DJay 
Estrella 

Groep 6B 
Grope 4 
Groep 1 
Groep 6A 
Groep 5 
Groep 3 
Groep 6B 
Groep 6B 
 

 

Mededelingen en verslagen 

De beste wensen voor het nieuwe jaar 
Het jaar 2024 zit er bijna op.  
We kijken terug op een mooi jaar, waarin we met elkaar de  
verschillende activiteiten voor de kinderen hebben uitgevoerd. 
Wij willen u bedanken voor deze samenwerking. 
En… we hopen natuurlijk op uw hulp voor komend jaar. 
Het team van Vesterhavet wenst u fijne kerstdagen en  
de beste wensen voor 2025! 
 
 
 

Kerstfeest 
Dit jaar is het 
kerstfeest 
gestart met het 
kerstdiner.  
Mooi versierde 
tafels, lekkere 
hapjes, de 
lichtjes aan…  
Het was een 
sfeervolle en 
gezellige avond. 
 



 
Vanochtend was de kerstviering in de kerk. 
Alle groepen hebben een bijdrage geleverd aan deze viering, met als thema  ‘Vrede’.  
Na het welkomstwoord hebben de leerlingen van groep 1 het liedje ‘Luister, luister’ gezongen. 
Gedurende de viering is in delen het kerstverhaal verteld door leerlingen van groep 7. 
Na elk deel van de vertelling is er door een groep iets gedaan. 
De leerlingen van groep 3 hebben het lied ‘Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje’ gezongen.  
Groep 8 zong het lied ‘Een lichtje aan de horizon’. 
Groep 2 heeft het liedje ‘In een stalletje’ gezongen.  
Groep 6 met het lied ‘De nacht leek zo gewoon’. 
Groep 4 zong het lied ‘Midden in de Winternacht’. 
De leerlingen van groep 5 hebben gedichten over vrede opgelezen. 
Het slotgebed is gedaan door leerlingen van groep 6. 
Zo hebben we me elkaar het kerstverhaal vertolkt. 
Een verhaal van hoop op vrede en vrijheid voor iedereen. 
Na het slotwoord hebben we de viering met elkaar afgesloten met het gezamenlijk zingen van het 
lied ‘Vrolijk kerstfeest iedereen’. 
Ouders bedankt voor jullie hulp, kerstcommissie bedankt voor de organisatie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Goede doelen actie!!  
Vrijdag 13 december om 10 uur… juf Kim loopt met de kerstbel langs alle klassen, om te tellen 
hoeveel kinderen er meedoen aan de actie ‘Foute kersttruiendag!’  
De oproep was om op deze dag een ‘foute’ kersttrui, kerstbloes, kerstsokken aan te trekken of 
bijvoorbeeld kerstballen of een kerstslinger in je haar te doen!  
Het resultaat was, dat alle aanwezige leerlingen (soms met een beetje hulp van juf of meester) en 
leerkrachten iets moois/leuks/grappigs aan hadden wat te maken had met Kerst! Wat ontzettend 
leuk!  
Zoals afgesproken doneert school 50 eurocent voor elk kind en leerkracht, die gehoor hebben 
gegeven aan de actie. Dat levert een totaal op van 111 euro! Verder is er aan lege flessen/ blikjes 
en de donaties in de geldkistjes een bedrag van € 282,00  in de geldkistjes opgehaald.  
Dat maakt een totaal van € 393,00.  
Wat een fantastisch resultaat!  

 
 
 



Zoals afgesproken wordt de donatie verdeeld over Batang Pinangga op de Filipijnen  
(€ 262,00 ) en de Zanzibar Learning 4Life-school van de heer Gasica (€ 131,00).   
Een mooie kerstgedachte! 
 
Het opgehaalde geld is o.a. bestemd voor de kinderen in het kindertehuis Batang Pinangga, maar 
ook voor de mensen en kinderen die op de vuilnisbelt leven.  
Joshua (groep 6B) en Elijah (groep 3) hebben vorige week geholpen met het samenstellen van de 
pakketten. Afgelopen woensdag hebben zij, met de vrijwilligers, de pakketten gebracht naar de 
mensen op de vuilnisbelt. Op een toegestuurd filmpje was te zien hoe blij en welkom de pakketten 
waren. 

 
Gasica, directeur  van de Zanzibar Learning 4Life-school, stuurde het volgende bericht. 
Wow, what incredible news! I’m absolutely thrilled and deeply touched to hear that you’re 
supporting our foundation again this Christmas. Your continued generosity means so much to us 
and makes a huge difference in the lives of the children here in Zanzibar. 
 
Please extend my heartfelt thanks to everyone at Primary School Vesterhavet for their kindness and 
efforts in raising this money. I’m so grateful for the time and energy you’ve all put into this. 
Much love, Gasica 
 
Judo  
Net als vorig schooljaar krijgen de leerlingen van 
de groepen 2 tot en met 8 weer een serie van 
zes judolessen. Groep 1 heeft dit jaar geen judo-
les. 
De lessen starten na de kerstvakantie en duren 
tot de voorjaarsvakantie. 
Bij schooljudo zijn de kinderen niet alleen fysiek 
actief, maar leren zij ook waardevolle 
levensvaardigheden ontwikkelen.  
Judo is dus niet zomaar een sport; het is een unieke manier om het zelfvertrouwen, de discipline en 
het respect van kinderen te vergroten, terwijl ze ook plezier hebben en nieuwe vriendschappen 
sluiten. 
De waarden die in o. a. de KiVa-lessen centraal staan, komen in de judo-lessen terug. 
De judolessen worden, onder toezicht van juf Sofie vakleerkracht bewegingsonderwijs, door judoka 
Clark van Veen gegeven en zijn in plaats van een gymles.  
De judo-les van groep 3 is op donderdag, de gymles op dinsdag komt te vervallen. De leerlingen 
hoeven er geen speciale kleding voor mee te nemen. 
 



Ratten en raven  
Bij dit spel heb je minimaal 3 spelers nodig.  
Er is altijd een spelbegeleider nodig.  
Twee kinderen gaan tegen over elkaar staan met in het 
midden iets kleins, bijvoorbeeld een tennisbal.  

Van te voren spreek je af wie de ‘ratten’ zijn en wie de ‘raven’ zijn.  
Zodra de spelbegeleider ‘ratten’ zegt, moeten de ratten weg rennen, en proberen de raven de 
ratten te tikken tot de ‘save-zone’ die van te voren ook afgesproken moet worden.  
Als er ‘raven’ gezegd wordt, gaan de raven rennen en moeten de ratten de raven tikken.  
Elke keer komen de kinderen weer terug naar de plek, waar ze tegenover elkaar staan.  
Als de spelbegeleider ‘egel’ zegt, moeten beide kinderen zo snel mogelijk de bal (of het andere 
materiaal in het midden) pakken. 
Veel plezier! 
 

 

Ik wens u een fijne feestdagen en kerstvakantie toe. Lilian Schuurman  
 

 
 


